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Volgende nieuwsbrief D.V. 20 februari 2026.  

 
Overdenking 

De engel van de gemeente van Ouddorp 

Schrijf aan den engel der Gemeente van Efeze: Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, 

Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt: Efeze 2:1. 'En schrijf aan de engel van de 

gemeente van Ouddorp...' 

Ja, wat zou er dan komen? Stel je voor dat iemand van de Heere een visioen, een droom zou ontvangen 

waarin de Heere laat zien wat er geschreven moet worden aan de gemeente van Ouddorp? Stel, u zou dat 

lezen, wat dan? 

Misschien is het makkelijk om dat te geloven als er allemaal dingen zouden staan die u zouden 

bemoedigen, en u een beetje op de schouder zouden kloppen; als het nogal complimenteus zou zijn, nou 

dan gaat dat er meestal wel in. Maar als er dingen in zouden staan, waardoor de Heere zou zeggen: 'Maar 

dit heb ik tegen u.... ' en als er dan een lijstje zou komen met dingen die er niet om zouden liegen, wat zou 

je dan doen? Zou je dan zeggen: 'nou dat is dus duidelijk, God heeft niet gesproken door die persoon, het is 

gewoon zelf bedacht...!' 

Het nieuwe jaar is begonnen, 2026 is van start gegaan. De eerste week is alweer bijna ten einde en 168 uren 

zijn voorbij, als de eerste week ten einde is.  

En? Hoe was de eerste week? 

Stel je voor dat we elke dag van de week, een brief uit Openbaring 2 en 3 tot ons zouden nemen, en we 

zouden onszelf zelf onder het vergrootglas leggen van Gods Woord, zou er dan iets bij zijn wat we ons aan 

zouden moeten trekken? 

We beginnen op zondag met de eerste brief, die aan Efeze: Zou het mogelijk zijn dat de Heere moet 

zeggen tegen ons: 'dit heb Ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt? Bekeer u, want anders neem Ik 

de kandelaar weg!?' 

Op maandag, nemen we de brief van Smyrna tot ons: Kan de Heere werkelijk zeggen van ons dat wij te 

midden van onze werken, verdrukking, armoede, strijd en de aanvallen van de satan zelf, toch ondanks dat 

alles, getrouw zijn? Past de aansporing en de bemoediging echt bij ons: 'Wees getrouw tot de dood en Ik zal 

u geven de kroon des levens?' 

Het is dinsdag, de brief van Pergamus vraagt ons: ben jij ook getrouw aan Gods Naam en weiger je Hem te 

verloochenen, ondanks dat je de adem van de satan bijna in je nek voelt? Of zijn er verkeerde leringen in 

onze gemeente, in ons persoonlijk leven? Zijn er dingen waar wij persoonlijk aan vasthouden die meer te 

maken hebben met Bileam en Balak, dan met God de Vader, Christus Jezus en de Heilige Geest? 
Het is woensdag, en we lezen de brief aan Thyatira. Kan de Heere van ons zeggen dat Hij onze liefde, ons 

geloof en onze lijdzaamheid kent? En beseffen wij dat God het niet tolereert dat Izebel ons regeert in plaats 

van Hem Die de haren en de nieren doorzoekt? Is onze ziekte ons tot zegen en tot bekering geworden?  

Het is donderdag, en wij lezen over Sardis. Wat een vlammende woorden..! Wiens geestelijke kleding 

verschroeit niet bij deze aanklacht? Komt het niet akelig dichtbij als je je eigen hart goed doorzoekt en we 

zien onze eigen huichelachtigheid, en ons mooier en geestelijker voordoen dan we zijn? Zijn onze werken 
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vol van God en vol voor God? Bedenk: het is dus ècht mogelijk dat we de nààm hebben dat we leven, maar 

toch geestelijk dood zijn! 

Het is vrijdag en we lezen de brief van Filadelfia. Doen we onze naam eer aan, en doet dit blad zijn naam 

eer aan: 'Kleine Kracht’? Is het ècht zo dat we ondanks kleine kracht, Zijn Naam niet verloochenen en Zijn 

woord bewaren?  

U en jij die oprecht God liefhebt, Hem dient, gelooft, en ook daadwerkelijk gehoorzaamt, houd dat wat je 

hebt, en laat je kroon niet afpakken! 

Het is zaterdag, de week is bijna voorbij, nog één brief. En hoe gaat het? Is het misschien zo dat alle 

drukte en het zwoegen en zweten voor dit aardse en tijdelijk leven de geloofsplant heeft verlept? Waren we 

meer bezig met onze ellebogen te werken dan op onze knieën te zijn? Meer gemotiveerd om oren te wassen 

dan voeten te wassen?  

Waren we de afgelopen week vurig en verhit in de dienst aan onszelf en aan deze wereld, maar lauw in de 

dingen van God en Zijn Koninkrijk? Wat een schande voor de Koning der koningen, als we Hem dienen 

met lange gezichten, omdat het nou eenmaal zo hoort of van ons verwacht wordt, maar niet omdat ons hart 

brandt in ons van verlangen en liefde... En schrijf aan de engel van de gemeente van Ouddorp… Wat dan?  

Hoor, Hij klopt! Echt? Ja werkelijk, Jezus Zelf staat aan de deur.... uitgerekend van de gemeente, van de 

mens die Hem het meest verdriet doet... Laodicea! De ganse dag heeft Hij Zijn handen uitgestrekt tot 

onwillige en opstandige mensen (Jes.65:2).  Als iemand Mijn stem hoort en de deur opendoet... Ja, wat 

dan? 

Dan wil Hij ONDANKS ALLES Avondmaal met je houden...! WAAROM? Hoe kan God willen dat Zijn 

Zoon Avondmaal houdt met zo'n mens als ik, als jij? Omdat God barmhartig is. Verhard je nek niet, maar 

laat je leiden. 

Doe als Daniel, en kniel driemaal daags en doe belijdenis: berouw je zonden, erken Gods goedheid, loof 

Hem, prijs Hem, ja aanbid Hem, heb Hem lief en vertrouw Hem! Wees trouw als Daniël, wees gehoorzaam 

als Daniël, en wees bereid liever te sterven, dan niet te bidden. Een gezegend 2026 gewenst! 

Ouddorp, ds. M.C. Schreur 

 

Uit de pastorie  

 

Meeleven met 

Wat was dat een schrik op tweede kerstdag, maar de Heere heeft gespaard! Een woord van zeer hartelijke 

dank nogmaals, aan de mensen van de BHV, alsook de koster en vele omstanders, en aan het 

ambulancepersoneel uiteraard. De Heere zegene Dineke Moerkerk-Westdijk (Hoge Pad 65, 3253-BH) en 

we zijn blij en dankbaar dat na onderzoek -in Bethesda in Dirksland- er niets verontrustends in haar hoofd 

is gevonden, waar door ze zo’n flauwte had. De blaasontsteking bleek menselijkerwijs gesproken, de 

boosdoener. Wat fijn dat de kinderen ook een stuk zorg op zich hebben genomen. Dineke, houd moed hoor! 

't Is de HEER, wiens alvermogen 't Groot heelal heeft voortgebracht; Die genadig uit den hogen Ziet, wie 
op Zijn bijstand wacht, En aan elk, die Hem verbeidt, Trouwe houdt in eeuwigheid! 

Psalm 146. Dat gold voor Hans, je geliefde man vroeger, maar ook voor jou, nu! 

Nel van den Andel (Jonkerstee 22, 3253-CE) heeft een nare val gemaakt, met haar fiets. Daardoor is wèl 

haar sleutelbeen gebroken, maar, -en dat is een grote reden tot dankbaarheid- niet haar heup! Op het 

moment verblijft ze in het zorghotel van Bestenwaerd; daar wordt ze goed verzorgd! We gedenken ook 

Wim, die op zijn hoge leeftijd, er nu tijdelijk alleen voor staat. Dan voel je hoe je elkaar nodig hebt, en 

hoeveel steun je aan elkaar hebt. Daarom heel fijn dat er hand- en spandiensten verleend worden door de 

‘diaconessen’, om tot een hand en voet te zijn. 

De Heere zegene je Nel in het herstel, en Wim in het -tijdelijk- alleen zijn!  

Zijt sterk, Hij zal u niet verstoten; Hun geeft Hij moed en krachten, Die hopend op Hem wachten. Psalm 31  
 

Enige tijd geleden is Coby Roijers door omstandigheden heel naar gevallen, en heeft ze haar knie lelijk 

bezeerd, en door deze aandoening is een lange tijd van revalidatie vereist. Het valt niet mee om als je zo 

bezig en zo actief bent, opeens zo lang op een stoel moet zitten, met je benen in het gips, en ook nog 

gehinderd door een hernia. Gelukkig komt Marcel haar trouw bezoeken, om toch aanspraak te hebben, 

hoewel in de Vliedberg menigeen even binnenloopt, voor een praatje. Wat dat betreft hoor ik nog weleens 

dat als mensen weer uit de Vliedberg ontslagen worden, ze gewoon even moeten wennen, omdat er daar 

zoveel reuring was en ze zoveel mensen spraken en ontmoetten. Van harte Gods zegen gewenst Coby, 

samen met Marcel, zodat jullie ook in deze tijd, zullen ervaren dat de Heere een Hoorder is van het gebed, 

hoewel Zijn nabijheid niet altijd betekent dat het leven rozengeur en maneschijn is. De geschiedenis van 

Jozef leert ons wel anders. Hoe dan ook: heel veel sterkte en lijdzaamheid gewenst; de dagen zullen vast 

lang zijn. 

Houd in uw weg het oog op God gericht, Vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen: Psalm 37. 

 

 

 

 



Rouw 

We leven mee met de rouwende familie Heerschap (Vissersstraat 30, 3253 XK Ouddorp), omdat Maartje 

Heerschap-Meijer 30 december 2025 overleed in zorgcentrum de Vliedberg. De familie mist een geliefde 

moeder, schoonmoeder en oma. Maartje was sinds 22 september 2024 weduwe van Johannes Heerschap. 

Wat lijkt het nog kort geleden dat we rond zijn graf stonden. Ik herinner me nog de barre regen toen ds. 

Heemskerk van onder de paraplu de mensen kort toesprak en Maartje met bijzonder vervoer toch naar de 

Kleistee was gebracht, om het mee te kunnen maken. De Heere gedenke zoon Dirk, zijn vrouw Krijna, met 

hun kinderen Dennis & Anne, en Christian & Femke, met hun kinderen Rochelle, Rilano en Risendro. De 

rouwdienst werd afgelopen maandag 5 januari gehouden in verenigingsgebouw "Eben Haëzer" aan de 

Preekhillaan 3 te Ouddorp, alwaar ds. D. Heemskerk de rouwdienst verzorgde naar aanleiding van Psalm 

90:10-12. Ook memoreerde ds. Heemskerk nog de trouw en betrokkenheid van Maartje Heerschap op de 

verkondiging van het Woord en de lezing van de Bijbel. 

Het begin van de rouwdienst werd geleid door ouderling L. Klepper, vanwege de verlate komst van de 

predikant. Door de weersomstandigheden (hevige sneeuwval). Daarna arriveerde ds. Heemskerk gelukkig 

en nam het over en verzorgde de meditatie, waarna de begrafenis plaatsvond op de Kleistee. De 

rouwplechtigheid werd afgesloten door ouderling Klepper. Dirk & Krijna, Dennis & Anne, alsook 

Christiaan & Femke, van harte de nabijheid van de Heere toegewenst. Tel de dagen, bid om en wijs hart 

opdat Gods goedertierenheid, Zijn heerlijkheid en liefelijkheid jullie sterkte en blijdschap zal zijn. Psalm 
90 
 

Ten slotte 

Graag wil ik iedereen -ook namens mijn vrouw- zeer hartelijk bedanken voor uw meeleven en goede 

wensen rondom Kerst- en oud en nieuw. Wederkerig wens ik u allen van harte een gezegend nieuwjaar! 

Donderdag ben/was ik het dorp uit, om een dag mee te maken van de nieuwjaars-contio van de 

Gereformeerde Bond in Hydepark in Doorn. Hopelijk plukt u de vruchten daar weer van. Zo gaan we de 

toekomst tegemoet. 

De woorden van Jozua tegenover de drie stammen aan de overzijde van de Jordaan, geef ik u graag mee: 

"Alleenlijk neemt naarstig waar te doen het gebod en de wet, die u Mozes, de knecht des HEEREN, 

geboden heeft, dat gij den HEERE, uw God, liefhebt, en dat gij wandelt in al Zijn wegen, en Zijn geboden 
houdt, en Hem aanhangt, en dat gij Hem dient met uw ganse hart en met uw ganse ziel." Jozua 22:5 
 

Hartelijke groet, ds. M.C. Schreur 

Gemeente nieuws 

 

(Her) Bevestigingsdienst 

Zondag 4 januari 2026 mochten de broeders S.A. Visser bevestigd worden tot diaken, en broeder M.P. 

Tanis werd herbevestigd als ouderling-kerkrentmeester, en broeder C. van Huizen werd herbevestigd als 

diaken. Er is nu weer een driemanschap voor de diaconie. Broeders, bewaar en overleg het in jullie harten: 

Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. 

De Heere richte uw harten tot de liefde van God, en tot de lijdzaamheid van Christus. 

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 
 

Koffie moment 

Op de zondag van het kerkelijk oudjaar hadden we koffie drinken na de ochtenddienst; dat was een mooie 

gelegenheid om te vragen hoe het met ander de gaat, en misschien nog even gezamenlijk te herkauwen op 

het geestelijk voedsel en te bespreken 'hoe zij het hebben', denkend aan Handelingen 15:36. En nog een 

woord van dank trouwens aan de bakkers/baksters van hetgeen bij de koffie/thee werd aangeboden. 
 

Wijken 

Binnenkort zal de wijkindeling (straten en ouderlingen) op de website van de kerk beschikbaar zijn. Er zijn 

wat kleine verschuivingen om een betere verdeling te krijgen. Ook is het in ieder geval goed om te weten 

welke ouderling bij uw/jou wijk hoort. Mocht er iets zijn of mocht u het idee hebben niet in beeld te zijn of 

overgeslagen te worden, aarzel dan niet en laat het weten aan je wijkouderling. We proberen het zo goed 

mogelijk in de gaten te houden, maar we kunnen gewoon niet alles weten. Laat je horen a.u.b.! 
 

Contactblad  

Het contactblad Kleine Kracht is al in de 21e jaargang, en verschijnt maandelijks en wordt aan iedere 

gezinshoofd, die in ons ledenbestand voorkomt, ter beschikking gesteld, tenzij aangegeven is dat daarop 

geen prijs wordt gesteld. Verder wordt het ter beschikking gesteld aan belangstellenden. Naast meditatieve 

stukjes treft u een terugblik op hetgeen de afgelopen maand geschied is aan en wordt er 
melding gemaakt van de toekomstig geplande activiteiten. Hoewel het gratis aangeboden 

wordt, zijn er wel degelijk kosten aan verbonden, waarvoor u een vrijwillige bijdrage kunt 

geven. Een richtbedrag daarvoor is € 35,00 per jaar.  

Het afgelopen 20e jaargang mochten wij € 1.419,00 als vrijwillige bijdrage ontvangen. 

Daarvoor onze hartelijke dank! 
 



Gemeenteavond 

Alvast voor in de agenda, op woensdagavond 18 maart hopen we weer een gemeenteavond te organiseren. 
 

Kerkrentmeesters  

 

Actie Kerkbalans 2026 

De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Halverwege januari hopen we de 

brieven weer te verzenden. Dit jaar gaan we het mogelijk maken dat toezeggingen voor giften ook via een 

online formulier doorgegeven kunnen worden. Hiermee hopen we een extra drempel weg te nemen en 

tevens maakt dit de administratie een stuk eenvoudiger. Zoals recent afgekondigd van de kansel hebben we 

niet langer een deeltijds predikantsplaats, maar mogen we nu een volledige predikantsplaats hebben. 

Hiervoor zijn we enorm dankbaar. Dit is mede mogelijk gemaakt door uw vaste giften via Actie 

Kerkbalans. Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen om de begroting sluitend te krijgen? 
 

Predikantsplaats  

We zijn dankbaar en verheugd dat we vanaf heden een 100% predikantsplaats hebben in onze gemeente. 

De laatste hand wordt momenteel gelegd aan het nodige papierwerk om de wijziging bij de landelijke kerk 

door te voren. In de loop va januari vindt er nog een gesprek plaats met de broeders van het Steunfonds van 

de Gereformeerde Bond. Dit gesprek heeft ten doel om een garantiestelling voor eventuele tekorten op onze 

jaarrekening aan te vullen. 
 

Morgenster  

Ook kunnen we melden dat de nieuwe tafels en stoelen voor de Morgenster zijn besteld. In beide zalen is 

het schilderwerk inmiddels klaar, nu volgt de inrichting, waarvan de gordijnen inmiddels hangen. Na lang 

zoeken en proberen hebben de dames van de inrichtingscommissie de stijl en kleuren voor de tafels en de 

stoelen uitgekozen. We kwamen er ook achter dat dergelijke hoeveelheid aan tafels en stoelen een forse 

kostenpost is. Maar we zijn de Activiteiten Commissie uitermate dankbaar dat zij voor dit specifiek doel de 

benodigde gelden bij elkaar hebben kunnen realiseren. Echt prachtig en ook mooi dat een beoogd doel ook 

daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Nogmaals dank aan de AC, maar zeker ook alle mensen die bijdragen 

aan alle acties hebben gegeven (in welke vorm of mate dan ook).  
 

Agenda, Deo Volente 

Zondagsschool  

De kerstviering ligt achter ons, samen met jullie en alle belangstellenden zoals 

familie, kennissen en gemeenteleden mochten we zijn in een kerstnacht in 

Bethlehem.  

We mochten zingen, een tekst opzeggen en luisteren naar de vertellingen. We 

namen afscheid van Scott, Sam, Agniek en Sara. Nu in het nieuwe jaar wensen wij 

jullie allemaal een gezegend Nieuwjaar en dat jullie maar dicht bij de Heere mogen leven. Ben jij 4 jaar of 

ouder dan ben jij van harte welkom om elke zondag om 11.15 naar de zondagschool te komen waar we 

zingen en luisteren naar Gods woord. 

Hartelijke groet, de leiding van de zondagsschool 
 

Jonge moedergroep 

Onlangs zijn we binnen onze gemeente gestart met een jonge moedergroep. Een plek waar geloof, 

herkenning, steun en verbondenheid centraal staan. We praten over hoe we onze kinderen opvoeden, met 

de Bijbel als basis, en delen ervaringen over het moederschap. Het is een ongedwongen avond waarin alles 

gedeeld mag worden, met als belangrijkste reden een luisterend oor te bieden. De volgende ontmoeting is 

op  

15 januari om 20.00u op Broekweg 11 en is bedoeld voor moeders uit onze gemeente met kinderen tot en 

met groep 8 (tot 12 jaar). Wil je onze ontmoetingsavonden in huiselijke kring bijwonen? Stuur dan een 

berichtje naar Jasmijn: 0657227032 of Margretha: 0652266725, dan voegen we je toe in de WhatsApp-

groep. 
 

Bijbel leesgroep samenkomsten 

Voor woensdag 21 jan. staat genoteerd: Psalmen 76 - 90 en Handelingen 24 – 28. 

Voor woensdag 4 februari staat genoteerd: Psalmen 91- 110 en Galaten 1 – 3. 

Houd vol hoor, geef niet op, of maak weer een nieuwe (door)start, want Gods Woord is de waarheid! 
 

Vrouwenkring ‘Sola Fide’ 

Bijbelstudie januari & februari 2026. In het zo pas begonnen jaar 2026 mogen we weer verdergaan met ons 

verdiepen in Gods Woord, het boek Handelingen der apostelen. De eerste Bijbelstudie van het nieuwe jaar 

ligt inmiddels achter ons, en we zien ernaar uit om ook de komende maanden samen te blijven 

komen.  Maandag 5 januari hebben we nagedacht over Handelingen 10 en 11, Bijbelstudie 5: Weerstanden 

worden overwonnen. In deze studie hebben we stil gestaan bij hoe God grenzen doorbreekt. Over de 



ontmoeting van Petrus met Cornelius, de hoofdman over honderd. Hoe de Heere hen, door middel van de 

Heilige geest bij elkaar brengt.  

Een wonder! De Psalm zingt ervan; Al de heid'nen door Uw handen, Voortgebracht in alle landen, Zullen 

tot U komen, HEER, Bukken voor Uw aanschijn neer, En Uw naam ter ere leven. 

D.V. Maandag 2 februari hopen we Bijbelstudie 6 met elkaar te bespreken. Het thema: Zending roept 

vragen.  Handelingen 13: 4–15; 13: 44–51 en 15: 1–21. 

Van harte nodigen wij alle vrouwen uit de gemeente uit om deel te nemen aan de Bijbelstudie van de 

Vrouwenkring. We hopen samen een leerzame tijd te mogen hebben en onderlinge verbondenheid te 

ervaren. Mogen we daarin de zegen van de Heere ontvangen over alles wat met elkaar gelezen, besproken 

en gedeeld wordt. Aanvang 19.30 uur in de Morgenster.  
 

Goede voornemens voor 2026? 

Welnu, graag plaats ik een oproep om te komen naar een informatieavond over Evangelisatiewerk: 
 

Informatieavond over Evangelisatiewerk  

Hoe kan ik evangeliseren? 

Is dat ook uw of jouw vraag? Hoe kan ik nu evangeliseren? Of hoe kan ik getuigen onder collega's. Wat 

moet ik zeggen? Hoe moet ik reageren? Vaak ervaar ik zoveel schroom en zie ik wel gelegenheden, maar 

lukt het gewoon niet om in gesprek te gaan over het geloof. Terwijl er toch het besef is dat de Heere Jezus 

het zo waard is.  

Dinsdag 20 januari 2026 er een bewustwordingsavond in de HHG van Ouddorp (Diependorst 18a.) 

De avond begint om 19.30 uur. (zonder tegenbericht) 
Als spreker komt Jos van der Hoog. Hij is evangelist voor Kruispunt-Bijlmer in Amsterdam-ZuidOost en in 

Abbenbroek. Evangeliseren is een les in afhankelijkheid en telkens weer moet het geleerd worden: 'Zonder 

Mij kunt gij niets doen'.  

De volgende onderwerpen komen langs: 

- Opdracht tot evangelisatie vanuit de Bijbel 

- Verantwoording van de gemeente 

- Schroom en onmogelijkheden 

- mogelijkheden bij God vandaan 

- mogelijkheden om te evangeliseren 

- Toerusting door cursus evangelisatie 

 Uiteraard is er alle gelegenheid voor vragen en onderling gesprek.  

Van harte welkom! Ook belangstellenden uit andere kerken zijn van harte welkom! 

 

Let op: In verband met hier boven staande avond,  

wil ik graag de twee catechisatie groepen  

de jongere groep van 12-15 jr. om 18.30 uur,  

en de oudere groep (16 +, om 19.15 uur,  

beide om half zeven catechisatie geven! 
 

Dan gaan we na deze catechisatie met de belijdenisgroep naar deze avond, als een soort practicum-

les! 
 

Dus belijdeniscatechisanten: Aanvang half acht bij Eben Haëzer, aan de Preekhillaan. 

 

 

Gemeente-scan t.b.v. het jeugdwerk door het H.J.W. 

Op maandag 26 januari 2026 hopen dhr. Niek Bakker en mw. Tanneke Diepenbroek van het Hervormd 

Jeugdwerk naar Ouddorp te komen voor een gemeentescan.  

Dat is ons destijds gratis aangeboden door het H.J.W., omdat dit onderzoek wordt vergoed vanuit de P.K.N.  

Men wil met drie verschillende doelgroepen in gesprek gaan, namelijk:  

met de jongeren (vanaf 12 -20 jr.),  

Daarna met de ouders plus kinderen (leeftijd kinderen vanaf 4-20 jaar), 

en ten slotte met de leidinggevenden. 

Als mensen zich hiervoor willen opgeven, dan kan dat bij: 

Ds. Schreur (mcschreur@kliksafe.nl - of: 06-2090 5676)  of bij de scriba: 

dhr. Chr. Van Huizen ( vanhuizen@msn.com - of: 06 2497 6938 ). 

Interesse? Houd dan die maandag avond vrij!  

  

 

Contactmiddag  

Op woensdag 28 januari hebben we de derde contactmiddag. We hopen weer een gastspreker te 

verwelkomen. Nadere informatie volgt. Dus: Jong en oud: woensdagmiddag 28 januari 2026, staat de 

koffie vanaf half drie weer klaar in de Morgenster. Hartelijk welkom! 

 
 

 



Januari 2026 D.V. 

 

Woensdag 14 januari  Weekdienst 

Dinsdag 20 januari (Belijdenis)Catechisatie 

Woensdag 21 januari  BLGroep 37 3 

Maandag 26 januari  Gespreksavond HJW 

Dinsdag 27 januari (Belijdenis) Catechisatie 

Woensdag 28 januari  Contactmiddag 

 

Creaochtend 

Een koffiemomentje, creatief bezig zijn en andere mensen ontmoeten in een ontspannen sfeer? Dat kan in 

de ‘Morgenster’ Hervormde gemeente Ouddorp op donderdag 22 januari 2026. Iedereen, van onze 

gemeente, buiten onze gemeente is van harte welkom! We beginnen om 9.30 uur met een kopje koffie met 

wat lekkers, daarna gaan we haken, breien, borduren of wat u maar wilt. Om 12.00 uur gaan we een kop 

erwtensoep eten, en sluiten rond 12.45 af. Om deel te nemen aan deze morgen vragen we € 10,00 en de 

opbrengst is voor het zendingswerk van de GZB.  

Voor vragen en opgeven kunt u terecht bij: Aat Pikaart 06-50574789. 

 

Janneke Bezuijen, Aat Pikaart 

Gebedsmoment 

Het maandelijkse gebedsmoment zal vrijdagavond 30 januari 19:00 uur gehouden worden in ‘de 

Morgenster’.  

Volgende datum van het gebedsmoment is vrijdag 27 februari om 19:00 uur in de Morgenster. 
 

Activiteitencommissie 

Terugblik Kerstpostactie 

Dit jaar mochten we in onze gemeente weer heel wat kaarten ontvangen om over het eiland te bezorgen. 

Ook verkochten we weer prachtig gemaakte kerststukjes. De opbrengst van deze actie is € 1.061,30. We 

bedanken alle creatieve dames die de kerststukjes gemaakt hebben en natuurlijk ook alle postsorteerders en 

bezorgers in Ouddorp voor hun bijdrage en hulp bij deze actie! 
 

Terugblik Zalmactie 

De verkoop van vers gerookte zalm was een zeer geslaagde actie. We bedanken Jan en Thomas Klepper 

hartelijk voor het verzorgen van de zalm voor deze actie. De opbrengst van deze actie is € 373,15. 
 

Terugblik Oliebollenverkoop 

De oliebollenverkoop is ook weer een geslaagde actie geweest. Het was erg gezellig om velen van jullie te 

zien om wat oliebollen te halen. We willen iedereen die geholpen heeft met het bakken en verkopen van de 

oliebollen hartelijk danken. De opbrengst van deze actie is € 1.457,00. 
 

Jaaroverzicht 2025 

We mogen als commissie terugkijken op heel wat geslaagde acties het afgelopen jaar. 

Dankbaar zijn we voor de inzet van alle vrijwilligers en ook de bijdragen van de diverse (straat)verkopen 

van gemeenteleden.  

De opbrengsten van de acties komt geheel ten goede aan het meubilair voor de Morgenster, we ontvingen 

het bericht van de kerkrentmeesters dat de nieuwe tafels en stoelen zijn besteld dus over een aantal weken 

mogen we nog meer resultaat zien van de opbrengsten van de acties.  

We bedanken u nogmaals hartelijk voor uw inzet en bijdrage tijdens de acties die het afgelopen jaar zijn 

georganiseerd, maar bovenal dank aan de HEERE die dit mogelijk gemaakt heeft. 

Ook onze koster Cor Pikaart willen we voor zijn hulp van het afgelopen jaar bedanken, Hij is er altijd als 

we het vragen en lost vaak onze problemen al op voor we ze zelf doorhebben!  

 

Een overzicht van de opbrengsten van de diverse acties in 2025: 

Appeltaart/boterkoek actie  €    506,97 

Jaarmarkt    € 9.398,75 

Fietstocht    € 1.158,72 

Mosselavond    € 1.001,50 

Herfstmarkt/Vleesactie   € 1.916,85 

Zalmactie    €    373,15 

Kerstpost    €    614,90 

Kerststukjes    €    446,40 

Oliebollenactie    € 1.457,00 

Totaal:               € 16.874,24 
 

Voor 2026 hopen we de acties weer te gebruiken voor een nieuw doel, in overleg met de kerkrentmeesters 

wordt gekeken waarvoor er extra geld nodig is. 
 



Vooruitblik 2026 

Ook in 2026 zullen we ons goed buigen over het aantal acties die we gaan doen. Uiteraard zal de D.V. de 

jaarmarkt in mei niet overgeslagen worden. Verder gaan we kijken naar welke acties in eerdere jaren goed 

liepen en welke acties haalbaar zijn voor ons allemaal. Wil je meedenken over onze acties en meehelpen 

met het organiseren ervan: neem dan contact op met Marlies, Gerco, Daniël, Mathilde of Joëlle. 
 

Vooraankondiging Jaarmarkt 

De commissie gaat nog over de details vergaderen, maar op D.V. vrijdag 15 mei is het alweer tijd voor 

onze Jaarmarkt! De markt is van 9.00 uur tot 15.30 uur. We hopen dat u deze dag vrijhoudt om gezellig te 

kunnen helpen op de markt, maar natuurlijk ook om onze markt te bezoeken! 

Heeft u leuke ideeën of toevoegingen, kent u of bent u iemand die (met een bedrijf) spullen op onze markt 

wil verkopen, neem dan contact op met Mathilde van Splunder (06-20378356) en vraag naar de 

mogelijkheden. 
 

Commissielid gezocht! 

Voor in de commissie zijn we opzoek naar versterking. Wie wil ons komen helpen bij het organiseren van 

leuke acties voor onze gemeente? Meld je aan bij één van de commissieleden! 
 

Ledenadministratie 

 

Verjaardagen 
Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op 

stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen. 
 

  3 januari ~ 78 jaar, Dhr. J. van der Bok  Emmaweg 10, 3253BD. 

  8 januari ~ 87 jaar, Mevr. M.A. Santifort-Joppe  Essenlaan 143, 3247GG Dirksland 10 januari ~ 78 jaar, 

Mevr. J.M. Roijers-Hoogenboom Hoge Pad 2 c, 3253BJ. 

13 januari ~ 76 jaar, Dhr. G. Moerkerk Julianaweg 6, 3253BL. 

14 januari ~ 82 jaar, Dhr. W. de Kiewit Dorpsweg 37 A, 3253AG. 

17 januari ~ 75 jaar, Mevr. A. Grinwis-de Vries Zeebrekersweg 23, 3253VS. 

26 januari ~ 85 jaar, Mevr. K.K. Kleine-van Koppen Broekweg 2, 3253XB. 

28 januari ~ 78 jaar, Mevr. A.C. du Pree-Hoek Zouthoek 15, 3253EN. 

  3 februari ~ 74 jaar, Mevr. H.M. Strik-Coomans Broekweg 20, 3253XB. 

  6 februari ~ 79 jaar, Dhr. J.C. van der Bok Hoge Pad 107, 3253BH. 

10 februari ~ 81 jaar, Dhr. A.C. van der Maas Vliedberglaan 4 c, 3253VT. 

11 februari ~ 94 jaar, Dhr. A. Bos Vliedberglaan 103, 3253VT. 

11 februari ~ 70 jaar, Mevr. A. Hameeteman Welgelegen 11, 3253XW. 

14 februari ~ 86 jaar, Mevr. M.J. Rosmolen-Korteweg Vliedberglaan 3 c, 3253VT. 

14 februari ~ 77 jaar, Mevr. A. Venneman-van Antwerpen  Schansweg 43, 3253VL. 

14 februari ~ 85 jaar, Mevr. M. Westdijk-Bakelaar Vliedberglaan 32, 3253VT. 

19 februari ~ 79  jaar, Mevr. N. Witte-Riemens Dorpstienden 1 E, 3253AS. 

20 februari ~ 72 jaar, Dhr. A. van Vliet Oudelandseweg 14, 3253LP. 

22 februari ~ 76 jaar, Dhr. C.K. Tanis Emmaweg 28, 3253BD. 

23 februari ~ 72 jaar, Dhr. J. Westhoeve  Alexanderstraat 40, 3253BA. 

25 februari ~ 77 jaar, Dhr. M. Arensman  Parklaan 17, 3253CA. 

25 februari ~ 85 jaar, Mevr. J. van Heijningen-Poeze Kelderweg 51, 3253TC. 
 

Ingeschreven 

- Fam. Mierop, Prins Hendrikweg 32 

Verhuisd 

- Dhr. W.P.J. Hoekman van Sommelsdijk naar Rustburg 1 

 

Verantwoording van uw gaven 

 

Over de periode van 1 t/m 30 november is het volgende ontvangen: 
 

Kerkrentmeesterlijk beheer  

Kerkrentmeesters    3.031,95 

Instandhouding eredienst   1.466,70 

Activiteiten commissie   1.114,05 

Giften   3.792,50 

Dankdag collecte  1.086,95 

Kerkbalans         2.925,00 

Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer      € 13.417,15  
 

Diaconie 

Gift     75,00 

Stg. Friedenstiemme, 2 nov. 351,80 

Dankdag diaconie 5 nov. 2025                                 1.829,98    



Kerkelijk verenigingswerk, 9 nov.  251,73 

Stg. VBOK, 16 nov. 296,03 

GZB weekdienst, 19 nov.  105,50 

Stg. Kimon, 23 nov.  210,23 

Stg. Ontmoeting 30-11 263,96 

Contactmiddag Predik het Woord Hoorn  211,50 
 

Totaal diaconie            € 3.595,75  

Kerkrentmeesters en diaconie samen    € 17.012,90 
 

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.476,00 
 

Kleine Kracht 21e jaargang 

Stand vorige keer  0,00 

Aan giften          70,00          

Totaal  € 70,00 
 

Verjaardag fonds 2025 

Stand vorige keer  937,50 

Ontvangen     70,00 

Totaal € 1.007,50 

 

Voor onze jongeren 
 

Puzzel  

De twaalf kleine profeten. 

Pak je Bijbel er maar bij en kijk voorin bij de Bijbelboeken. 

Vul in van links naar rechts. 

Welke profeet lees je steeds van boven naar beneden? 

Vul zelf de ontbrekende letters in. 
 

Het licht zien  

Een tijdje geleden sprak ik iemand die twijfelde over zijn 

baan. 

Hij had het niet zo naar zijn zin en er speelden wat 

problemen. 

Hij vertelde dat hij zocht naar Gods weg: moet hij 

doorzetten?  

Schouders er onder? 

Of is het beter om een nieuwe weg in te slaan?  

Misschien ken jij ook zo’n situatie. 

Dat je het even niet weet en zoekt naar Gods weg. 

David zegt in psalm 36:  

‘In Uw licht zien wij het licht.’ 

Probeer deze geweldige zin maar te onthouden.  

We kunnen denken dat we een goed verstand hebben en de 

dingen helder zien, maar zonder Gods licht stelt het niet 

zoveel voor.  

David wijst ons de weg.  

We zien pas echt licht als God Zijn licht laat schijnen. 

Dat geld voor grote keuzes in het leven, zoals opleiding als 

baan.  

Maar ook voor de dagelijkse dingen mogen we onze toevlucht zoeken tot de Bron van het leven.  
 

Want in Zijn licht zien wij het licht. Bij U is de bron van het leven van het leven. 

Van U komt het licht. Door uw licht zien wij licht. Hoog als de hemel is uw liefde. 

Tot aan de wolken reikt uw trouw. Uw goedheid is als hoge bergen. Dieper dan de oceaan. Zo kostbaar is uw 

grote liefde. Wij mogen schuilen dicht bij U. U lest de dorst met vreugdestromen. Meer dan genoeg in overvloed. 

Bij U is de bron van het leven van het leven. Van U komt het licht. Door Uw licht zien wij licht. Bij U is de bron 

van het leven van het leven. Van U komt het licht. Door Uw licht zien wij licht. 

 

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: 

jeannetmeijer@hotmail.com 

 

 

 

 

 

A.  Vul in: Joel, Obadja, Hosea    
              

                   

               

                 

                  

             
B.  Vul in: Habakuk, Jona, Nahum   
              

               

               

               

                  

               

                  

                    

             
C.  Vul in: Maleachi, Haggaï, Zacharia  
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Kerkdiensten 
 

Woensdag 14 januari 2026 Weekdienst 

19:30 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e GZB. 2e Kerk.  
 

Zondag 18 januari 2026  

  9:30 uur: ds. A. Simons, Valburg 

18:00 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e Stichting Steun Messias belijdende Joden. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Zondag 25 januari 2026  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 

18:00 uur: ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard 

Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Zondag 1 februari 2026 

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 

18:00 uur: ds. T. Beekman, Sommelsdijk 

Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Zondag 8 februari 2026  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 

18:00 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Stichting Bible League. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Woensdag 11 februari 2026 Weekdienst 

19:30 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e GZB. 2e Kerk.  
 

Zondag 15 februari 2026  

  9:30 uur: ds. B.L.P. Tramper, Waarder  

18:00 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Stichting Kerkdiensten Hernesseroord. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Zondag 22 februari 2026  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
18:00 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 

 

Oppasrooster januari en februari 2026  

18 januari – Femke en Myrthe  

25 januari– Rebecca, Elise en Rosalynn 

  1 februari – Miranka en Eline  

  8 februari– Annelein, Annelein van Koppen en Erika 

15 februari – Nelie, Elise en Rhodé 

22 februari – Elma, Rebecca en Emma 

 

 

Zending en Evangelisatie 

 

GZB viert 125 jaar trouw van God  

De GZB bereidt zich voor op een bijzonder jaar. In 2026 vieren we, Deo 
Volente, dat we al 125 jaar mogen meewerken aan Gods wereldwijde kerk. 

We kijken dankbaar terug op de zegeningen die we mochten ontvangen en 

de lessen die we leerden in de zending.  
Onder het thema ‘Hou vol, God is trouw’ vieren we een feestelijk 

jubileumjaar. Negen mensen reisden namens de GZB de wereld over, 
verspreid over zeven bijzondere reizen. Hun ontmoetingen en ervaringen 

vormen de rode draad door alle activiteiten in 2026. Kijk alvast op: 
www.gzb.nl/125jaar, en reis met ons mee op weg naar een bijzonder jaar! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Doe mee met de potgrondactie ‘Plant een Bijbel’! 
Geef vervolgde christenen de kracht van Gods Woord door simpelweg potgrond te 
kopen! Met de opbrengst van twee zakken potgrond kan er al één Bijbel worden 
uitgedeeld aan een vervolgde christen in onder meer Afghanistan, China, Iran, India 
en Pakistan. 
 
Miljoenen mensen wereldwijd hebben geen Bijbel, vaak omdat deze verboden is in 
hun land of simpelweg te duur. Daarom organiseert Stichting HVC (Hulp Vervolgde 
Christenen) de potgrondactie ‘Plant een Bijbel’ 
 
Hoe kunt u helpen? 

• Bestel eenvoudig uw potgrond vóór 28 
februari 2026 via www.planteenbijbel.nl of 
bel ons gemeentelid mevr. Krientje Meijer op:  
06 105 167 62. 

• Haal uw bestelling op:  
D.V. zaterdag 21 maart 2026 bij familie 
Meijer, Dorpsweg 39a in Ouddorp. 
 

Heeft u geen potgrond nodig? 
U kunt ook direct via de website doneren.  
Voor slechts  6 euro maakt u het al mogelijk om iemand een eigen Bijbel te geven!  
Laten we samen planten voor een betere toekomst – een toekomst waarin vervolgde 
christenen Gods Woord in handen hebben. Doet u mee? 
 
 
 
 
 
 

 

 

De themadag voor mannen te Tholen staat gepland op DV. zaterdag 28 maart 2026. Het thema dat 

behandeld wordt, is: “Gaan aan Gods hand” met de deelthema’s “Gods hand in het lijden” en “Gelovig 
omgaan met het lijden”.  

Sprekers zijn: ds. J. Lohuis (Herv. Scherpenisse) en ds. J.M.J. Kieviet (CGK Barendrecht). Noteer de 
datum in uw agenda. 
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